
 

Zeven plekken van hoop 

Misschien maakt deze tijd nog wel meer duidelijk hoe belangrijk het is dat we naar 
jongeren om zien. Dat deden we. En blijven we doen. Zeven plekken van hoop in 
zeven jaar. Dat is onze ambitie. In september 2021 is onze vierde plek van hoop 
gestart in Wezep. Je leest er meer in over in deze nieuwsbrief. Begin 2020 zijn 
Freek en Lydia als kartrekkers begonnen in Westenholte als derde plek van hoop. 
Willem ging hun voor in de Aa-landen als tweede plek. Niet alleen, maar samen met 
vrijwilligers. 

Deze groei is mogelijk omdat er vanuit de beweging steeds weer mensen opstaan 
en uit hun comfortzone stappen. Gesteund door gebed, support en bagage om op 
nieuwe plekken te starten. Deze groei heeft naast de menselijke kant ook een 
financiële kant. De betaalde werkers zijn ondersteunend en verbindend voor 
vrijwilligers en in het netwerk van de wijk. Maar ook de materialen die we gebruiken 
en het pand dat we gebruiken kosten geld. 

Steun ons 
Daarom de oproep “Support your local”. Steun het lokale werk van YfC Zwolle. Wilt 
u, wil jij overwegen een (extra) zomergift over te maken? Kijk voor meer informatie 
op: www.yfczwolle.nl/geven 

  

 

  
 
   

    

  



Van welke droom word jij bang?   

Sinds september 2021 zijn we met een team in Wezep gestart. Officieel gezien dan. 
Al sinds 2018 had ik (Karina) de droom om in Wezep jongerenwerk op te starten. 
Om jongeren in Wezep écht te zien. Ze niet alleen (met een boogje) voorbij te 
lopen, maar ze in de ogen te kijken en te zien wat in ze leeft. Waarom ze zo in 
problemen verstrikt zijn en waarom ze zichzelf in verslavingen werpen en zich, soms 
letterlijk, van het leven beroven. In die nood zien we de gebrokenheid van de wereld 
en de roeping om Gods koninkrijk te laten doorbreken op aarde. Om hoop, liefde 
en herstel te geven. 

En ja, dat klinkt groots en dat maakt me soms ook bang. Maar zoals Mark Batterson 
schrijft “You go after a dream that is destined to fail without divine intervention”. 

En dat is het. Juist doordat het menselijk gezien te groot is en het gedoemd is om 
fout te gaan, hebben we God nodig. In dit hele proces zie ik Hem doorwerken en 
word ik steeds meer afhankelijk en gehoorzaam aan Hem. Als ik aan mezelf twijfel, 
bij God is alles mogelijk. Als ik aan financiën twijfel, Hij zal voorzien. Als ik niet 
weet wat de volgende stap is, Hij wijst de weg. Het klinkt zo simpel als je het zo 
ziet staan, maar in de realiteit is het een stuk uitdagender. Na sommige gesprekken 
ben ik onderweg naar huis en dan denk ik lieve help ik kan dit niet. En dan denk ik 
‘God stuur maar iemand anders’. Vervolgens fluit ik mezelf dan terug en zeg ‘Ho, 
God heeft mij uitgekozen voor deze taak. Dus dan geeft Hij me ook alles wat ik 
nodig heb om dit te doen.’ Dat betekent niet dat het makkelijk is, maar wel dat het 
alle moeite waard is. 

Een plek opbouwen kost tijd. Zoals je een huis bouwt, leg je eerst een fundament. 
En als het klei grond is, doe je daar misschien wat langer over. Nog geen grootse 
verhalen vanuit Wezep dat jongeren bekeerd zijn en een nieuw leven hebben. We 



zijn aan het opbouwen, we bouwen een team, we bouwen netwerken, we bouwen 
financiën en we zijn gestart met mooie jongerenontmoetingsavonden. Waarbij we 
jongeren mogen raken en inspireren in hun geloof. 

Je bouwt iets voor de lange termijn en dat is wat we doen. In alle eerlijkheid met 
een realiteit die soms prachtig is en soms strijd. En vanuit die eerlijkheid voor jou 
de vraag. Welke droom maakt jou bang en is gedoemd te falen? Die is zeker de 
moeite waard om na te streven, om zo Gods grootheid door jou heen te laten 
werken! Als jij het niet kan, kan God het wel. 

  

 

  
 
   

    

  

Sonrise/Zomerweek 
  
Dit jaar is de sonrise/zomerweek van maandag 18 tot en met vrijdag 22 juli.  
Er wordt gesport in Dieze, Westenholte en Aalanden. Je vindt ons hier:  
  
Dieze: Park de Hogenkamp 
Westenholte: Stinspark  
Aalanden: Veldje bij "De Dommel" 

  

 

  

Sonrise in de Aalanden 



 
Joyce, teamleider van het Sonrise project in de Aalanden, vertelt wat Sonrise 
voor haar betekent:  

Sonrise Aa-landen is voor mij een week vol gezelligheid, sporten en tijd met 
God.  Het is genieten met het team en met de jongeren. Ik vind het heel 
waardevol om te zien hoe een team van vrijwilligers een week apart willen 
zetten en  zich willen inzetten, om te investeren in de jongeren en hoe zij hun 
best doen om de jongeren een onvergetelijke week te bezorgen. 

Ik doe mee met Sonrise omdat ik het belangrijk vind om te investeren in de 
jongeren. Ik vind het belangrijk dat zij zien hoe bijzonder en hoe waardevol 
ze zijn en dat zij zich gezien voelen. Een mooi voorbeeld hiervan is een jongen 
die toevallig de sportweek in de Aa-landen was. Deze jongen voelde zich wat 
alleen en liep rond met veel vragen. Het team kon hem de aandacht en tijd 
geven die hij nodig had en je zag hem elke dag meer open komen en meer 
vragen stellen. 

Daarnaast wil ik graag dat zij God gaan leren kennen en zien hoe mooi een 
leven met Hem is. Sonrise is daar de ideale plek voor. Het is laagdrempelig en 
actief met ruimte voor mooie gesprekken. Ook vind ik het gewoon echt heel 
leuk om met kinderen en jongeren op te trekken en van hen te leren. Het is 
voor mij niet alleen een week waarin ik hun wat kan leren, maar ik krijg er zo 
veel mooie lessen en herinneringen voor terug. 

Wat voor mij altijd de mooiste momenten zijn, zijn de getuigenissen in de 
avond. Het is zo bijzonder om te zien hoe de jongeren in stilte luisteren naar 



de getuigenissen en hier actief vragen over stellen. Ze zijn nieuwsgierig naar 
onze verhalen (over God) en wij naar die van hen. 

  

  
 
   

    

  

  

Schellerbergconferentie  
  
Van woensdag 13 tot zaterdag 16 juli 2022 is het 
tijd voor de tweede editie van de Schellerberg-
conferentie!  
 
Vorig jaar was de primeur en dit jaar hopen we 

  

Sponsor acties 
 
Er worden binnenkort twee mooie sponsoracties 
georganiseerd! Youth for Christ is een van de 
doelen waar de warmlopers voor lopen dit jaar en 
we doen weer met een Zwols team mee aan de 
Tour 'd Orange. 



weer een prachtige (en grotere) conferentie neer 
te zetten voor iedereen die in de zomervakantie 
een outreach of evangelisatieproject (bijvoorbeeld 
een project als Sonrise) gaat doen en daarbij 
anderen kennis willen laten maken met God. Ons 
doel is om voor deze teams een knallende en 
waardevolle voorbereiding te faciliteren met 
praktische en geestelijke toerusting om 
vervolgens op outreach te gaan! 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang waarbij 
wordt samen gewerkt met andere organisaties 
zoals Athletes in Action en Next Move maar ook 
lokale kerken en mensen zoals de Jeruzalemkerk 
en de bewoners van het Landgoed Schellerberg, 
en nog zo veel meer mensen. Dit jaar is het thema 
van de conferentie ‘Holy'. Een kort en simpel 
woord waar je diverse associaties mee kan 
hebben. Tijdens de vieringen in de avonden zullen 
wij elke avond een ander deel onder de loep 
nemen. 
HolyNess, Holy Mess en Holy Ground.Mocht je 
nog vragen hebben of een keer langs willen komen 
om iets van de Schellerberg Conferentie mee te 
maken? Neem dan contact op 
via info@schellerbergconferentie.nl 

  
Warmlopers 
De Warmlopers is een hardloopgroep die een 
beweging wil zijn en waar iedereen zich bij kan 
aansluiten. De "harde kern" bestaat uit ongeveer 
45 renners uit Zwolle en omstreken. 
Hun einddoel is elk jaar met zo veel mogelijk 
mensen De Zwolse Halve Marathon uit lopen en 
daarbij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
een goed doel. 
 
Klik hier voor meer informatie over de 
Warmlopers  
 
Tour 'd Orange  

Zaterdag 25 juni 2022 vindt de Tour d’Orange 
weer plaats! Tijdens dit landelijke fietsevent 
trappen getrainde en ongetrainde fietsers op de 
pedalen om geld in te zamelen voor het lokale en 
missionaire jongerenwerk van Youth for Christ.  

Ook dit jaar staat team Zwolle weer op de 
startlijst. We fietsen dit jaar specifiek voor de 
inrichting en opmaak van de nieuwe mobiele 
ontmoetingsplek en de sportweken die deze zomer 
worden georganiseerd.  



 

 
Bekijk hier alvast een promofilmpje van de 
Schellerbergconferentie!  

 

 

 
Klik hier voor meer informatie over Tour 'd Orange 

 

   

  
 
   

    

  

UIT Jaar 

Ook het afgelopen seizoen hebben we met UIT weer van alles mogen ondernemen 
om jongeren in beweging te zetten om zich persoonlijk te ontwikkelen. Om zich te 
ontwikkelen in verbinding met zichzelf, God en de mensen om hun heen. Andere 
jaren hadden we het UIT Vormingsjaar. Dit jaar het UIT traject en de UIT dagen. 

Het UIT traject is een vijf maanden traject waarin studenten trainingen volgen, 
worden gecoacht en stagelopen. Het is weer zo leuk & bijzonder om op deze manier 
met studenten te mogen optrekken! 

Naast het UIT traject mogen we dit jaar ook UIT dagen verzorgen voor de 
studenten  gezondheidszorg van MBO Menso Alting. De UIT dagen doen we op een 
unieke plek: bij het klooster in Nieuw Sion. Twee dagen waarbij ontmoeting, 
inspiratie en vorming centraal staan. Een van de onderdelen is het meebeleven van 
de gebedstijden in het klooster. Tijdens zo’n viering is ook een moment van stilte. 
7 minuten stilte. Echte stilte. Je hoort niets. Of naja, bijna niets. Je hoort de 
vogeltjes fluiten. En je hoort iemand zijn voet bewegen. En je hoort een belletje als 
de 7 minuten voorbij zijn. Maar verder: niets. Die stilte is indrukwekkend, voor de 
studenten en voor ons als organisatie. Want wanneer is het nog echt stil? Hoor je 



niets? En neem je de tijd om daar gewoon even te zijn? (Bijna) nooit. Totdat je daar 
in de kloosterkerk zit. De stilte overvalt je, inspireert je, geeft nieuwe inzichten, 
brengt je je tot rust. De stilte geeft antwoorden, moedigt aan, geeft ruimte. 
 
Bijzonder hoe de stilte spreekt. 

  

  



 



  
 
   

    

  

De schaamte voorbij  

Lydia (jongerenwerker in de wijk Westenholte) vertelt: 

Met lichte spanning en zorgen gaan we naar onze jongerenplek toe. Begrijp me niet 
verkeerd; we zien uit naar de avond. Afgelopen week waren er alleen wat dingen 
misgegaan, waar we als team flink van baalden. Nadat we alles besproken hebben, 
maken we ons op voor deze avond. We verwachten meer onrust en misschien wat 
ruzies, maar hopen dat het op de één of andere manier toch een mooie avond 
wordt. 

We zijn net aangekomen en willen de pannakooi gaan opbouwen, als John* (18) 
direct op me afstapt. “Hee Lydia, sorry voor vorige week. Ik had dat niet tegen je 
moeten zeggen en ik ga het ook goedmaken met Maya*. Ik vind het niet okee wat 
zij heeft gedaan, maar iedereen verdient een tweede kans.” Lichtelijk verbijsterd 
bedank ik hem voor zijn excuses. Vorige week heb ik zeer duidelijk gemaakt dat ik 
zijn uitspraken over Maya en richting mij niet accepteer. Hij was toen vooral boos, 
maar heeft wel sorry gezegd. Hij geeft aan dat hij er deze week nog over nagedacht 
heeft en hij niet netjes was geweest. Ook bij twee andere teamleden loopt hij even 
langs om het goed te maken. 

‘Niet netjes’ is wat zacht uitgedrukt, maar ik verbaas me over zijn inzicht en 
kwetsbaarheid. Eerlijk gezegd vind ik het zelf nog steeds moeilijk als ik onjuist 



gehandeld heb richting een jongere. Ik kom daar dan wel op terug en biedt mijn 
excuses aan, maar ik baal ervan dat ik het niet in één keer goed heb 
gedaan. Schaamte voor stomme acties leidt makkelijk tot geheimen, een grote bek, 
of tot nog meer onhandige acties. Niet zo gek, want met het opbiechten van je 
zondes maak je jezelf kwetsbaar; de mensen om je heen leren een kant van je 
kennen die je het liefst wilt verbergen. Het vereist veiligheid om de eerste stap te 
durven zetten en vertrouwen dat het daarna ook weer goed is. Desondanks gebeurt 
het vaker: jongeren die inzien dat hun gedrag of woorden ‘niet netjes’ waren. Met 
veel kabaal schreeuwen of knuffelen ze dat dan weg, maar er is blijkbaar ruimte 
voor excuses en vergeving. 

Er zijn zoveel plekken waar deze jongeren horen dat ze vervelend zijn, dat ze slecht 
zijn en niks kunnen; waar ze vooral heel hard veroordeeld worden. Wij zijn hier 
echt tegen aan het strijden. Na alle stomme acties in ons bijzijn en na alle dingen 
die in je verleden (of heden) zijn gebeurd, we zijn blij dat je er bent. Soms zeg ik 
dit wel tien keer op een avond tegen één jongere. Want ik meen het echt vanuit 
het diepst van mijn hart: ik ben zo blij dat je bij ons bent. 

* Namen zijn gefingeerd 
  

  



 



 

  

Klik hier als de nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.  
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